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VOORWOORD 
De Sionkerk Ameide is een gemeente binnen de PKN met 476 leden (2022). Eens per 4 jaar wordt het 

beleidsplan herzien en daar waar nodig aangepast. 

Het beleidsplan wordt gemaakt op basis van de visie en van de gemeente en geeft weer waar de 

gemeente voor staat en hoe en waarmee zij invulling wil geven om dit te bereiken of verder te brengen. 

Het vorige beleidsplan dateert van 2020. Eind 2021 heeft de kerkenraad het initiatief genomen om een 

nieuw beleidsplan te maken voor de komende jaren. Door corona en door feedback van gemeenteleden 

heeft de uiteindelijke vaststelling van het plan vertraging opgelopen. 

VISIE 
Wij willen een gemeente zijn waarin Christus centraal staat en Gods woord en zijn Geest ons leiden. 

Aanbidden en bidden is essentieel voor onze relatie met God en wij willen leven vanuit Gods liefde en 

deze doorgeven. 

Het gedeelde geloof in Jezus en de wens hem na te volgen en steeds meer op hem te gaan lijken, maakt 

het mogelijk voor iedereen om dit op zijn eigen wijze te doen. Wij vormen met elkaar een open 

gemeenschap in vertrouwen op de veelkleurige wijsheid van God. 

MISSIE 
Wij willen leven in afhankelijkheid van Jezus met de intentie om altijd van elkaar te houden als 

medegelovigen en lief te hebben als een familie. Wij verachten het kwaad en omarmen alles wat goed 

is. Wij zijn enthousiast om God te dienen en onze relatie met hem vol van passie en vuur te laten zijn 

door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. 

Wij willen luisteren naar de stem van God, tot hem bidden en Hem te gehoorzamen en te leren om 

steeds meer op Jezus te lijken en een dader van zijn woord te zijn. 

Wij willen God als onze Vader kennen zoals Jezus deed en als wedergeboren Christenen ons oude leven 

afleggen en een nieuwe mens worden.  

Wij willen ons vervuld laten zijn met hoop en wij geven niet op in tijden van problemen maar zoeken het 

aangezicht van God. 

Mensen die tegenslag kennen willen wij helpen en wij zijn blij met hen die blij zijn en verdrietig met hen 

die verdrietig zijn. Wij willen in alle nederigheid één van hart en ziel zijn en zoals gemeente een familie 

van Jezus Christus vormen.  

Wij willen wegen vinden om zending en evangelisatie vorm te geven in deze tijd en vanuit naastenliefde 

willen wij de gemeente toerusten tot zorg en dienst aan elkaar en de wereld. 

Wij willen een kerkgemeenschap zijn met een hart voor de samenleving en waarbij iedereen welkom is 

om deel te nemen aan onze activiteiten 



BELEID EN PRIORITEITEN 
Uitgangpunt voor ons beleid is om als gemeente geestelijk te groeien en invulling te geven aan het zijn 

van Christen in deze wereld door: 

• Geloofsverdieping en geloofsgroei door diensten en ontmoetingen daarbuiten zoals 

kringbijeenkomsten, gemeenteavonden, themadiensten met na afloop nagesprek, 

gespreksgroepen etc. 

• Te blijven groeien door een heldere uitleg van het evangelie gericht op het ontvangen van Gods 

geest door een bewuste keuze voor Jezus, een relatie met Hem te ontwikkelen en te groeien in 

de gaven van de Heilige Geest.  Dit met diensten en specifieke samenkomsten en onderwijs 

• Een biddende gemeente te zijn door samen te bidden (gebedsgroepen), samen te studeren en 

elkaar te stimuleren de bijbel te lezen (bijbelstudiegroepen), het delen van geloofservaringen 

(getuigenissen), en naar behoefte hierover onderwijs aan te bieden. 

• Het toerusten van de gemeente voor haar diaconale taak op het gebied van omzien naar elkaar, 

zorg voor de schepping en in het bijzonder de gevolgen van de crisis als gevolg van 

klimaatverandering, inflatie als gevolg van ontwikkelingen in de wereld. Daarnaast onze 

diaconale en rentmeester opdracht omzetten in concrete projecten, zoals ondersteuning van 

organisaties in binnen- en buitenland 

• Het aanbieden van cursussen voor gemeenteleden (en dorpsgenoten!), o.a. Alpha-cursus, Gaven 

cursus, Luisteren naar Gods stem, Bidden- daarnaast gemeenteleden een handvat bieden om 

met niet gelovigen in gesprek te zijn/komen om invulling te kunnen geven aan de grote 

opdracht: Maak alle volkeren tot Mijn discipelen 

• Het kweken van draagkracht voor activiteiten en met name speciale aandacht voor de 

leeftijdsgroep 1-18 en hun ouders  

• Activiteiten om de binding in de gemeente weer terug te krijgen (koffiedrinken, maaltijden en 

nog nieuw te ontwikkelen ideeën) 

Ten slotte 
Om dit plan een levend document te laten zijn, wordt dit plan elk kwartaal besproken als agendapunt op 

de Grote Kerkenraad en wordt op de gemeenteavond een update gegeven over de stand van zaken. 

 

 


